
Parochie De Heilige Familie 
Nieuwsbrief van de H. Bavo 
Heemstede 
 
7e Zondag door het jaar 
Zondag 23 februari 2025 
 
Thema: “Zoals de Vader” 

 
Misintenties: 
 
Zondag 10.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink 
– Van der Vosse; 
Voor Leo Meijer; 
Voor Tiny Westerveld; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
Voor Leny Beelen – van Maris; 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Thea Prins; 
 
Vrijdag        09.30 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
 
Bidden wij: 
Voor alle gebeden en gedachten die zijn 
opgeschreven in het boek in de Mariakapel. 
 
Voor onze zieken: 
In onze parochies en in onze familie- en 
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten 
door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en 
aandacht van mensen. Wilt u, in geval van 
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie 
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij 
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u 
moet worden opgenomen. U kunt, als u dat wilt, 
door iemand van de Bavo bezocht worden.  
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag 
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op  
tel. nr. 023 - 5280504. 
 
Onze overledenen:   
 
Pierre Schlicher  
Toos van Rossum - Kortekaas 
Martinus van Deursen 
 
 

Mededelingen 
 
Collecte  

Met de hiernaast afge-
beelde QR code kunt u 
een bijdrage geven 
voor de collecte, waar-
voor onze hartelijk 
dank.  

        Geldig t/m 25 maart 2025 
 
Dag van Ontmoeting 
Ook dit jaar vieren wij in onze parochie de 
Dag van Ontmoeting en wel op  
 

zondag 2 maart 2025. 
 

Op deze dag willen wij met elkaar, met alle 
parochianen, de Eucharistie vieren, vooral 
ook met hen voor wie het in het algemeen 
niet gemakkelijk is om op zondag naar de 
parochiekerk te komen, gehinderd door 
ziekte, ouderdom of door welke oorzaak dan 
ook. Voor vervoer van huis naar kerk en weer 
terug kunnen wij (zo nodig) zorgen. 
 
 

Tijdens deze Eucharistieviering, waarin 
voorgaan Pastor Rob Verhaegh en Pater 
Andreas Schmidt, krijgen een aantal 
personen die zich hiervoor 
hebben aangemeld het 
Sacrament van de Zieken. 
Dit sacrament – waarbij het 
accent niet zozeer ligt op 
de eindigheid van ons 
mensenleven, maar juist 
op de nabijheid van God – wil een steun en 
bemoediging zijn voor hen die zich zwak en 
kwetsbaar voelen. 
De zang wordt verzorgd door het OLVHkoor 
en het Bavokoor, o.l.v. Rob Draijer. 
 
Na deze viering zal er zowel voorin als achter 
in de kerk een beker koffie en thee worden 
geschonken. U kunt elkaar ontmoeten en  
een praatje maken. 
 
Aswoensdag – 5 maart 
Aswoensdag is in de katholieke traditie het 
begin van de 40 dagen durende Vastentijd, 
die loopt tot en met Stille Zaterdag. Van As-
woensdag tot Pasen zijn er veertig vastenda-
gen, waarbij de zondagen niet worden mee 
gerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen


door vastenavond en het carnaval. 
 
Op Aswoensdag laten rooms-katholieken en 
sommige protestantse gelovigen in de kerk 
een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, 
het zogenoemde askruisje. Terwijl de pries-
ter het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen 
iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, 
uit stof zijt gij gerezen, en tot stof zult gij we-
derkeren". (in het Latijn: "Memento, homo, 
quia pulvis es, et in pulverem reverteris"). 
Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat 
God na de zondeval over de mensheid uits-
prak (Genesis 3:19). Sinds 1979 kan ook de 
tekst worden gebruikt: "Bekeer u en geloof in 
het Evangelie". Deze tekst uit het Evangelie 
staat in het altaarmissaal zelfs als eerste 
tekst aangegeven voor de liturgie van As-
woensdag en verwijst naar de oproep waar-
mee Jezus in Galilea zijn prediking begon 
(Marcus 1,15). 
Oudkatholieken en Oosters-orthodoxe chris-
tenen laten zich de as op het hoofd strooien. 
In de Grieks-orthodoxe kerk kent men 
asmaandag. 
 
De as is het overblijfsel van verbrande palm-
takken (vaak buxustak-
ken), die het jaar daarvoor 
gebruikt werden voor de 
viering van Palmpasen op 
Palmzondag. Het kleine ri-
tueel wordt uitgevoerd ter 
bezinning en als uiting van boetvaardigheid. 
In die zin is het een voorbereiding op Goede 
Vrijdag en Pasen. 
 
Op Aswoensdag zal in de H. Bavo ’s avonds, 
in de viering van 19.00 uur, het Askruisje wor-
den uitgereikt.  
 
Vastenmaaltijd 
Het duurt nog even, maar op woensdag 26 
maart zal de Vastenmaaltijd worden gehou-
den. Later meer hierover. 
 
Vastenactie 2025 
Schoner koken, beter leven 
De campagne staat dit jaar in het teken van 
schoner koken in Oeganda. Daar heeft een 
groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval 
briketten kunnen maken om hun kookvuren 
mee te branden. Daarmee sparen ze het 
kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot 
van schadelijke stoffen, verminderen ze het 

zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks 
veel geld. Met de verkoop van de briketten 
kunnen ze bovendien extra inkomsten verdie-
nen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing 
met grote impact dus!   
  
Kaarsjes in de Mariakapel. 
Dagelijks worden er en aantal kaarsjes in de 
Mariakapel ontstoken. Ook wordt er regelma-
tig iets in het schrift geschreven. Op zondag 
bidden we bij de voorbeden voor alle gedach-
ten en gebeden die daar staan opgeschre-
ven. 
Voor de kaarsjes hebben we een verzoek 
aan u: wilt u de lichtjes alleen in één van de 
4 uithollingen plaatsen en niét op het midden-
gedeelte. De bakjes kunnen wat scheef gaan 
staan. Ook een dringend verzoek om géén 
lichtjes op de plank bij het Mariabeeld te zet-
ten i.v.m. brandgevaar. Alle andere soorten 
kaarsen die neergezet worden, zoals grote 
devotiekaarsen, halen wij direct weg. We wil-
len het daar graag veilig houden. 
Dank voor uw medewerking. 
 
Stille Omgang 
In de nacht van 15 op 16 maart vindt in     
Amsterdam de Stille Omgang plaats. 
Folders hierover liggen op de leestafels. 
 
Vieringen in het weekend van 8 en 9  
maart 2025: 
 

Zaterdag 8 maart om 19.00 uur:  
 
Heemstede O.L.V. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat 
 
Zondag 9 maart om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang O.L.V. ten Hemelopneming 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
 
Heemstede H. Bavo 
Eucharistieviering 
Pater Andreas Schmidt 
Bavokoor + OLVHkoor 
 

 
H. Bavo, Herenweg 88, 
2101 MP Heemstede 

Tel. 023-5280504 
bavo@heiligefamilie.nl 
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